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Stralend
in de wereld
  De vĳf Tibetaanse wĳsheden

  in het dagelĳks leven
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Sebo Ebbens – 

Tibetaans boeddhist 

en student van 

Dzogchen Ponlop 

Rinpoche – gaf 

langere tĳd les aan 

de boeddhist isch 

geïnspireerde 

Naropa University in 

Boulder (VS), waar 

de vĳ f Tibetaanse 

boeddhist ische 

wĳsheden een 

belangrĳke plaats 

innemen in het 

onderricht. Zĳn 

ervaringen daar 

naast een jarenlange 

ervaring met het 

geven van cursussen 

en weekenden over 

dat onderwerp in 

Nederland, maakt dat 

de herziene versie van 

dit  boek voortreffelĳk 

aansluit bĳ  ons leven 

hier. 

www.asoka.nl ISBN 978 90 5670 448 3

de inspirerende wereld van het boeddhisme

  Sebo Ebbens

Om de juiste weg te vinden in onze 

complexe wereld is het nodig onszelf te 

kennen, en te weten hoe we op een aardige 

manier kunnen omgaan met de wereld om 

ons heen. Het Tibetaanse boeddhisme geeft 

hier een groot aantal mogelĳkheden voor. 

Een van de belangrĳkste gaat over de vĳ f 

Tibetaanse wĳsheden. Die worden in dit  

boek beschreven.

De veronderstell ing is dat we de kwaliteiten 

van die wĳsheden allemaal bezit ten. We 

zetten ze ook al gedeeltelĳk in, maar 

kunnen ze verder ontwikkelen en verf ĳnen, 

en in ons dagelĳkse leven beter in balans 

brengen. Dat zĳn de kwaliteiten van 

aanwezig zĳn, helderheid, genieten van 

de rĳkdom aan mogelĳkheden van onszelf 

en anderen, op een aardige wĳze contact 

maken met de mensen om ons heen, en 

effectief en effi ciënt doen wat nodig is om te 

doen. Deze kwaliteiten verder ontwikkelen 

helpt ons om krachtiger, en met meer 

realisme en mededogen in het leven te 

staan.


